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Onder Hollands wolkendek 

Op Amstellands veen 
Is in het najaar 2015 
De steen gelegd die ons wezen, 
De Tobiasschool, ons verbond, 
Uit oorsprong van de geest 

Hier, in deze wereld borgt. 
 
Hier, tussen nog onbegrepen beweging 
En wijsheidsvolle stilstand, 
Waar de aarde op de vloeren  

Naar een oplossing duwt, 
Waar het dak de werkruimte  
Voor te hemelse ideeën afschermt, 
Waar de glazen achterwand 

De zon vangt, waardoor  
Mensen ontmoetende verbinding 
Met elkaar kunnen maken. 

 
In gemeenschap willen wij  

Onze menswording bevechten, 
Oefenend aan elkaar, 

Lerend met elkaar, 
In helder bewustzijn. 

Niet om te zijn, 
Maar om te worden. 
 

Op deze plek willen wij 
Vol bevruchtende ideeën, 

Met afgestemde oplossingen, 
Vanuit verschillende inzichten, 

Aan vertrouwen werkend en 
Elkaar de hand reikend, 
Samen verder komen  

Dan we ieder waren 
 

Het ongemak dat wij ondergaan, 
Het leven met het onvolmaakte, 
De uitdaging van deze tijd,  

De wrijving aan elkaar, met respect, 
Mag ons verder brengen 
Om hier dat te mogen doen 

Wat wij onszelf, ooit 

Hebben voorgenomen 
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